— B. Hooghwerff beschrijft in zijn boek over ds. Kars zowel

een stukje kerkgeschiedenis als een brokje oorlogsge-
schiedenis. In de eerste hoofdstukken gaat het over
Kars’ jeugdjaren en zijn komen tot en het uitoefenen
van het ambt van godsdienstonderwijzer in de Her-
vormde Kerk: in Brandwijk, Capelle aan den IJssel,
Puttershoek — waar het tot een breuk met de Hervormde
Kerk komt — en Kralingseveer. In die hoofdstukken krijgt
de lezer een stukje lokale kerkgeschiedenis mee. Kars
blijkt een geliefde spreker. Soms preekt hij vier keer op een zondag. Zijn
vervoermiddel? Een auto, ondanks het feit dat hij de eerste keer dat hij er
op zondag mee rijdt, bijna in een sloot terechtkomt...

Na het uitbreken van de oorlog wordt Kars al vrij gauw actief in het verzet
door toe treden tot de groep Leeuwengarde. In april 1942 wordt Kars, sa-
men met onder anderen Floris Bakels, gearresteerd door de Duitsers. Op 29
december van dat jaar staat hij met dertig anderen voor het vuurpeloton
op de Leusderheide. Zo komt er een einde aan het leven van een bewogen
prediker en vurig vaderlander, die als een geredde zondaar mag ingaan in
de eeuwige rust én vrijheid. Een lezenswaardig boek! (RM)
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