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| Boekbesprekingen

ENKELE REGELS VAN HET LIED LUIDEN:

‘ACH, HOE KAN 'T MIJN HART VERVOEREN,

ALS DAT VOLK AAN MIJ VERHAALT,

WAAR GEVALLEN ZIJN DE SNOEREN,

EN HUN HARTE ONBEPAALD,

AAN DE HEERE IS VERBONDEN;

HOE Z' OMHELSDEN 'T GODES LAM!

aarmee is veel van de kerninhoud van dit boek
Dweergegeven. Het bevat zeven hoofdstukken die

elk voor zich gelezen kunnen worden. Daarbij gaat
het over de verhouding tussen Wet en Evangelie en hoe de
Heilige Geest ons Christus toe-eigent aan het hart. Dr. De
Vries stelt belangwekkende zaken aan de orde en hij doet
dat op een indringende manier. Hij verwijst daarbij telkens
naar de Schrift, maar wijst ook op wat kerkvaders, refor-
matoren, nadere reformatoren en puriteinen in de Schrift
gevonden hebben. Een en ander wordt geillustreerd door
liederen en ervaringen uit het leven van Gods kinderen. In
het eerste hoofdstuk komt de betekenis van de toeleiden-
de weg aan de orde. Daarbij brengt de auteur de noodzaak
naar voren van het plaatsmakend werk voor Christus. Om
werkelijk van Christus gebruik te maken, moeten we alle
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houvast in onszelf verliezen. Tegelijk geldt dat zondebe-
sef, hoe diep ook, op zichzelf niet zaligmakend is. Niet het
schuldbesef, maar het geloof dat Christus omhelst, maakt
zalig. Hierbij komen ook vragen aan de orde als: Hoe diep
moet de kennis van zonde zijn? Het antwoord luidt, dat
als een mens begeert tot Christus te vluchten, hij zich niet
hoeft af te vragen of hij wel genoeg zondekennis heeft.
‘Laat dan de begeerte tot Christus overgaan in een daad-
werkelijk komen tot en omhelzen van Hem!

Hoewel het boek een milde toon heeft en het de gees-
telijke eenheid van ‘al de heiligen’ onderstreept, worden
anderzijds, soms op een besliste wijze, misvattingen weer-
legd. Daarbij kan het gaan om een oppervlakkig evange-
lie: ‘Geloof maar dat je een kind van God bent en dat je

zonden je vergeven zijn. Maar het kan ook gaan over visies
uit de‘gezelschapstheologie’ waarbij gesteld wordt dat we
onszelf zover zouden moeten veroordelen, alvorens tot
Christus te komen, dat we ervan afzien om nog om de za-
ligheid te vragen. Hier aarzelt dr. De Vries niet om op grond
van de Schrift en met behulp van citaten van oude schrij-
vers te corrigeren wat theologisch scheefgegroeid is.'Hoe
zou een zondig mensenkind ook gewillig kunnen zijn om
de drinkbeker van Gods toorn te drinken, terwijl de Zoon
van God vroeg of het mogelijk was dat deze drinkbeker
aan Hem voorbij zou gaan?’ Dergelijke correcties worden
er ook aangebracht als het gaat over het inlezen van gees-
telijke ervaringen in de levensgang van Ruth, en de disci-
pelen. Op deze wijze wil het boek helpen om misvattingen
uit de weg te ruimen, en Bijbelse leiding te geven aan het
geestelijke leven.

Het boek eindigt met een hoofdstuk over het puritanisme
en de prediking van het Woord. Overigens komt heel het
boek door, de prediking van het Evangelie aan de orde. We
lezen over het belang en de inhoud van de prediking; de
wijze van de prediking; de noodzaak van de prediking van
Gods wet, oordeel en het gericht, maar ook dat in de ware
prediking een huwelijksaanzoek door Christus aan het
hart wordt gedaan. Richard Sibbes schreef: ‘Moet er dan
niets anders dan Christus gepredikt worden? Ik antwoord:
Niets anders dan Christus, of wat tot Christus leidt.

Het boek wil helpen
om misvattingen uit
de weqg te ruimen,
en Bijbelse leiding
te geven aan het
geestelijke leven.

Ik wil dit boek graag van harte bij alle lezers aanbevelen.
Ambtsdragers kunnen er, behalve voor henzelf, ook veel
voordeel mee doen in het pastoraat en hun verantwoor-
delijkheid met betrekking tot de prediking. Van harte aan-
bevolen.
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