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...verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten 
welke is de hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom 
is der heerlijkheid Zijner erfenis in de heiligen; en welke 
de uitnemende grootheid Zijner kracht is aan ons die 
geloven.

Efeze 1:18, 19

Soms was het dat ik in mijn huis
door diep verdriet werd overmand.
In alle smart die ik ervoer
bespeurde ik Gods slaande hand.

Ik leerde dat de zwakste mens
heel veilig is in ’s levens nood,
en dat het teder lam alleen
gedragen wordt in ’s Herders schoot.
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Ten geleide

Susannah Spurgeon kwam op 15 januari 1832 als 
Susannah Thompson ter wereld en overleed op 

7 oktober 1903. Zij groeide op in Londen en behoorde 
tot de baptistengemeenschap die samenkwam in de 
New Park Chapel.
Daar zag zij voor het eerst haar toekomstige echtgenoot 
Charles Haddon Spurgeon, die er in een kerkdienst 
voorging.

Charles en Susannah trouwden op 8 januari 1856. 
Susannah heeft ondanks haar zwakke gezondheid haar 
echtgenoot in diens ambtelijke werk in de gemeente 
rondom de Metropolitan Tabernacle heel toegewijd 
terzijde gestaan. Ook heeft zij een belangrijke bijdrage 
geleverd toen Charles zijn Autobiography of Charles Spur-
geon schreef.
Belangrijk bij dit alles was ook haar steun aan minvermo-
gende predikanten, doordat zij een boekenfonds stichtte 
waaruit dezen studiemateriaal konden betrekken.

Van de hand van Susannah verschenen, vooral na het 
overlijden van haar echtgenoot in 1892, enkele medita-
tieve boeken, zoals Een tros van cyprus (een titel ontleend 
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aan Hooglied 1:14), Een korf met zomervruchten, en dan 
ook het werkje dat nu in vertaling verschijnt: Free grace 
and Dying Love, Morning Devotions from Susannah Spurgeon 
- Vrije genade en liefde tot in de dood, gewijde gedachten 
in de morgen van Susannah Spurgeon.

Deze vertaling heeft als titel: Liefde tot het einde. Het zijn 
vierentwintig overdenkingen naar aanleiding van ver-
schillende Bijbelteksten. Ze dragen een heel persoonlijk 
karakter, en geven een inzicht in het zielenleven van de 
schrijfster: in haar noden en zorgen, in haar diepe besef 
van zondares te zijn voor God, maar ook in het blijde 
vertrouwen op de vergevende genade en goedheid van 
God in Christus.

Liefde tot het einde is een helder getuigenis van Gods 
barmhartigheid, die zich door Christus in de verloren-
heid van het menselijk bestaan openbaart.

Woerden, januari 2016 N.A. Eikelenboom

a
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Het klokkenspel

Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft 
Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met 
Hem niet alle dingen schenken?

romeinen 8:32

Lieve Heere, vanmorgen beroeren de vingers van het 
geloof met vreugde de toetsen van het carillon met 

zijn liefelijke klokken, en doen deze uitbundig klinken 
tot lof van Uw Naam, die vol genade is.
‘Hij Die niet heeft gespaard!’
‘Hoe zal Hij niet?’
Wat een gebeier van volstrekte overwinning is dit! Geen 
noot van twijfel of onzekerheid bederft de hemelse 
muziek. Waak op, mijn hart, en besef dat uw geloof 
deze heerlijke melodie voortbrengt! U kunt het van 
blijdschap nauwelijks geloven. Toch is het op een geluk-
zalige manier wáár, want de Heere Zelf heeft de genade 
geschonken, en dan aanvaardt Hij het eerbetoon van lof 
en dank, die deze genade aanbrengt. Druk de klankrijke 
toetsen telkens maar weer in, want vandaag viert het 
geloof feest, en de vreugde van de verzekerdheid werkt 
wonderen.
‘Hij Die niet heeft gespaard!’
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‘Hoe zal Hij niet!’
Hoor hoe deze herhaalde ontkenning op een heerlijke 
manier het feit van Zijn bereidheid om te zegenen 
bevestigt! Deze zilveren klokken hebben waarlijk de 
kracht om al het kwade te verdrijven.

‘Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft’. God 
heeft Zijn kostbaarste Schat gegeven. Zou Hij u iets 
wat minder goed is, onthouden? Hij heeft u ponden 
gegeven; zal Hij u pennies weigeren? Nee, zolang het 
geloof op deze manier door de Geest van God in een 
levendige oefening wordt gehouden, moet de cadans van 
juichende lofprijzing luid en helder weerklinken: ‘Hoe 
zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken?’

Bedenk goed, mijn hart, wat dit ‘alle dingen’ voor u 
betekent! Als u Christus hebt, dan bezit u alle dingen, 
samen met Hem en in Hem begrepen. Alle geestelijke 
zegeningen, rijk en kostbaar, worden voor u in het scha-
thuis van God bewaard, en de beste en uitnemendste 
gaven liggen erop te wachten dat uw geloof er aanspraak 
op zal maken! Verblijd u, o mijn ziel, dat Christus en de 
‘dingen van Christus’ niet gescheiden kunnen worden!

Vergeving, vrede, heiligmaking, een nauwe wandel met 
God, bestendige gemeenschap met Jezus en de inwoning 
van de Heilige Geest - zijn die niet alle bijeengebracht 
in dit ‘met Hem’, als een tros rijpe druiven aan een 
uitgelezen wijnstok? Als u Hem hebt, hebt u al het 
andere ook. In uw innerlijke leven is geen behoefte of 
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verlangen waaraan niet zegevierend tegemoet gekomen 
kan worden door de onweerstaanbare aanspraak van het 
geloof: Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft (...) 
hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken? 
Evenmin is er in uw staat wat het tijdelijke betreft enige 
noodzaak, waarom u géén aanspraak kunt maken op het 
bezit van ‘alle dingen’ in Christus.

Heere, verlevendig mijn geloof. Geef mij te zien hoe 
diep en breed, hoe vol en vrij de onuitsprekelijke liefde 
is, die Uw eigen Zoon niet heeft gespaard. Daarom 
kunt U mij geen enkele andere gave ontzeggen, mij, 
Uw onwaardig kind! Ik dank U dat het niet voor de 
‘weg naar de overzijde van de Jordaan’ is dat ik deze 
betoverende klokken moet luiden. Nee, het is nu hier, 
in het heiligdom van mijn hart, de hele lange dag in de 
open kruisgangen van mijn dagelijkse leven. Ik mag tot 
Uw eer en tot mijn buitengewoon grote blijdschap de 
gezegende muziek laten weerklinken:
‘Hoe zal Hij niet!’
‘Hoe zal Hij niet!’

a


